
Het is een goede traditie van de Pauluskerk dat 

we de gemeente Rotterdam soms een draai om 

de oren geven. Dat is niet kwaad bedoeld. Noem 

het een profetische stem of een corrigerende 

tik, feit is dat het soms nodig is dat iemand de 

gemeente op haar vingers tikt. 

Tegelijkertijd is het natuurlijk niet allemaal slecht. 

Zo kregen we onlangs bezoek van de afdeling 

klimaatrechtvaardigheid van de gemeente 

Rotterdam. “Zouden we niet kunnen denken 

aan een zomeropvang voor dakloze mensen?”, 

vroegen de ambtenaren zich af. “De zomers 

worden immers steeds warmer. En in de open 

lucht kun je moeilijk de airco aanzetten. Zou zo’n 

zomeropvang geen nuttige aanvulling zijn op de 

winterkouderegeling?”

De gemeente Rotterdam is geen kleine club. 

Er werken meer dan 10.000 ambtenaren en de 

jaarlijkse begroting bedraagt bijna vijf miljard 

euro (ter vergelijking: dat is 2.500 keer zo hoog 

als de Pauluskerk). Toch blijft het mij verbazen 

hoe divers deze organisatie is, en hoeveel 

mensen van goede wil er eigenlijk zijn. 

Dat maakt het idee van een zomeropvang 

voor dakloze mensen niet minder naïef. Als je 

dakloos bent is de zomer de minst slechte tijd 

van het jaar. Op warme, droge dagen is het in 
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de Pauluskerk dan ook een stuk rustiger dan 

wanneer het regent of vriest. Je kunt op een 

warme zomernacht beter in het park zitten dan 

in een slecht geïsoleerd huurappartement net 

onder het dak, waar de temperatuur in de zon tot 

40 graden kan oplopen. 

Een regenopvang, dat zou wél een zinvolle 

aanvulling zijn voor mensen die leven op straat. 

Veel dakloze mensen kampen met lichamelijke 

klachten als gevolg van nattigheid, zoals 

lopersvoeten en bronchitis. Bovendien regent 

het in sommige periodes van het jaar vrijwel elke 

dag. Dat zou voor de regenopvang betekenen 

dat die net zo goed het hele jaar open kan zijn. 

Zo gingen de ambtenaren weer goedgemutst 

terug naar hun kantoor, gevoed met een nieuw 

idee. Nu maar hopen dat er wat van komt. En zo 

niet? Dan geven we de gemeente wel weer eens 

een draai om de oren. Of beter nog: we maken 

zelf een plan voor een nieuwe nachtopvang. 

In weer en wind
door ds. Martijn van Leerdam



Overzicht kerkdiensten 	
Alle kerkdiensten zijn te volgen (en na te luisteren) op kerkdienstgemist.nl: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1292-Pauluskerk-Rotterdam. 

De kerkdiensten zjjn ook live te volgen (en na te zien) op het YouTube-kanaal van de Pauluskerk. 

Deze vindt u hier: www.pauluskerkrotterdam.nl/geloofsgemeenschap/kerkdiensten.	

Kerkdiensten 	 Zondag 7 juli				    10:30 uur
	 Voorganger ds. Martijn van Leerdam		

  	 Zondag 14 juli				   10:30 uur
	 Stilteviering				    	
	 Donderdag 18 en 25 juli 			  12:00 uur
	 Middaggebed; brood en koffie/thee na afloop	

	 Donderdag 1, 8, 15 en 22 augustus		  12:00 uur
	 Middaggebed; brood en koffie/thee na afloop	

	 Vrijdag 5, 12 juli en 30 augustus		  20:00 uur
	 Avondgebed				  

Vóór 15 juli en ná 25 augustus:			 

Open Huis 	 Iedere dag (behalve tussen: 12:30 - 13:00 en 16:30 - 18:15 uur)	 09:00 - 21:00 uur
	 De Pauluskerk biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die 	

	 daaraan behoefte hebben en vaak nergens anders terechtkunnen. 

	 Iedereen is welkom voor een kop koffie of thee en een lekkere boterham.	

Welkomstbal ie 	 Maandag t/m vrijdag			   09:00 - 16:30 uur
(b i j  de ingang) 	 Vrijwilligers van het Welkom helpen met vragen, afspraken en informatie.	

Kerkcafé	 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag	 12:00 - 13:00 uur
	 op vrijdag: ‘Klimaatcafé’		  	
Eethuis	 Maandag t/m vrijdag			   16:45 uur

Van maandag 15 juli t/m zondag 25 augustus: ZOMERROOSTER!
De Pauluskerk gaat deze zomer niet dicht, maar we draaien zes weken lang, van maandag 15 juli 

tot en met zondag 25 augustus, een zomerrooster. De Pauluskerk is dan uitsluitend van maandag 

t/m vrijdag tussen 10:00-16:00 uur geopend. In het weekend is de kerk gesloten.  

Er zijn in deze periode minder activiteiten. Vanwege de vakanties is er beperkt hulpverlening 

aanwezig. 

Op vrijdag 23 augustus is de Pauluskerk gesloten! (i.v.m. grote schoonmaak)

Let op: op zondag 1 september vindt wel de eerste kerkdienst plaats, om 10:30 uur, voorganger: 

ds. Martijn van Leerdam. 

De eerste ‘gewone’ dag is op maandag 2 september. 



					   
Kapper 	 Elke maandagochtend			   vanaf 11:00 uur
	 Elke dinsdagochtend			   vanaf 10:00 uur
	 Gratis knipbeurt. Opgeven op de dag zelf bij de welkomstbalie.	

Yoga	 Elke maandag		 		  14:00 uur
	 O.l.v. Thijs Verheij			 

Schri jversatel ier 	 Elke woensdag	 		  11:00 - 12:30 uur
	 O.l.v. Lies van Bommel schrijven wat jij wil.	

Leescafé	 Elke woensdag	 		  12:30 - 13:00 uur
	 Aansluitend op het Schrijversatelier (in dezelfde ruimte) lezen we ter inspiratie 

	 eigen werk vanaf 2015.		   	

Taalcafé 	 Elke donderdag op het Kerkplein		  13:15 - 14:15 uur
 	 O.l.v. Mike kan iedereen hier Nederlands oefenen.	   

Spir i tueel  Uur 	 Elke donderdag			   13:30 - 15:00 uur
	 Activiteit voor onze bezoekers, waarin we door stilte en uitwisseling de diepte in 

	 willen gaan. Begeleid door Barbara Triesschijn en Fred Houben.	

Leerhuis 	 In de maanden juli en augustus is er geen bijeenkomst van het leerhuis onder 

	 leiding van ds. Kees Schakel. Op do 19 september is er weer een bijeenkomst.	

Programma Kunst & Cultuur:
In juli en augustus is er geen wekelijks Kunst en Cultuur-programma. 

De reguliere activiteiten beginnen weer op maandag 26 augustus.

				    	

Afsluiting seizoen: BBQ met bezoekers, vrijwilligers en medewerkers
Donderdag 11 juli, 17:00 - 20:00 uur, Wijkpark Oude Westen
Als start van de zomerperiode willen we iedereen van harte uitnodigen voor een BBQ met vrijwilligers, 

medewerkers en bezoekers. Mocht je mee willen eten, dan kun je je aanmelden via: 

vrijwilligers@pauluskerkrotterdam.nl

All You Can Art
Van 17 juli t/m 25 augustus, dagelijks van 10:00 - 16:00 uur (m.u.v. de maandagen) in de Kunsthal
Bezoekers kunnen deze zomer weer meedoen met All You Can Art in de Kunsthal. 

Deelnemers kunnen gratis naar binnen, maar wel even vóór 11 juli aanmelden via: 

thamarkemperman@pauluskerkrotterdam.nl

Feestelijke kick off: vrijdag 19 juli 17:00 - 22:00 uur
Finnisage: zondagmiddag 25 augustus (Tijdstip volgt nog.) 

Wil je hierbij aanwezig zijn, neem dan even contact op met Thamar.



De vaste tijden van de verschillende spreekuren zijn te vinden op onze website: 
www.pauluskerkrotterdam.nl/spreekuren/	
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Filmavond
Vrijdagavond 30 augustus, 20:00 uur, kerkzaal Pauluskerk
Filmavond met een bijzondere gast in de Pauluskerk: Daniel Troia. Daniel heeft maandenlang per 

fiets door de Verenigde Staten gereisd, en heeft daar een prachtige documentaire over gemaakt. Die 

komt hij in de Pauluskerk laten zien. De film wordt geïntroduceerd door Martijn van Leerdam, die de 

gelegenheid zal gebruiken om vooruit te blikken op het nieuwe seizoen in de Pauluskerk. 

Deze avond is speciaal bedoeld voor vrijwilligers en andere sympathisanten van de 
Pauluskerk. Vrijwilligers hebben gratis toegang, anderen betalen 10 euro (waarvan de helft voor de 

Pauluskerk is bestemd). De avond wordt afgerond met een hapje en een drankje in de kerkzaal. 

http://www.pauluskerkrotterdam.nl

